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 72e jaargang  no. 03 – 16 februari 2024   
KERKDIENSTEN 
 
 
19.30 uur: Stil Moment in de HK 
Collecte: Compassion Indonesië 

 
 

1E LIJDENSZONDAG 
10.00 uur: Ds. R. D. van Hornsveld 
Bediening Heilige Doop 
Ouderlingen: Groep A 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Karin Kolkman, Dorien Kleinjan 
Hanne Koebrugge, Lise Stokreef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2E LIJDENSZONDAG 

1e Collecte: Alg Diaconaal Werk  
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid  
3e Collecte: Kerk  
Koffieschenken na de dienst: 
Gerard en Ineke de Hoop  
19.00 uur: Zangdienst  
Gezamenlijke dienst in de GK 
 
 
19.30 uur: Stil Moment in de HK 
Collecte: Compassion Indonesië 
 

 
 

10.00 uur: Ds. E. H. Egberts 
Ouderlingen: Groep B 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Lisette Podde, Karen Laarman 
Jonathan Reefhuis en Mathijs Smit 
Koffieschenken na de dienst: 
Gerrit en Ineke Kuiper 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk  
10.30 uur: Thuisdienst  
In de HK met Ds. G. de Goeijen 
19.00 uur Gospeldienst 
M.m.v. Glenn en José in de GK 

ZONDAG 18 FEBRUARI 

ZONDAG 25 FEBRUARI 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 
 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 
 

http://www.gkdenham.nl/
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19.30 uur: Stil Moment in de HK 
Collecte: Compassion Indonesië 

 
 

3E LIJDENSZONDAG 
9.30 uur: Ds. R. D. van Hornsveld 
Ouderlingen: Groep C 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Jannette Eshuis, Dorien Dood 
Julie, Merle en Fleur 

 
 
 
 
 
 
1e Collecte: Alg Diaconaal Werk 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Ria Kleinnijenhuis, Hermie Jansen 
19.00 uur: Ds. G. de Goeijen 
Gezamenlijke dienst in de GK 

 

Uit de gemeente 
 

Lijdens- of Veertigdagentijd 
Komende zondag, D.V. 18 februari begint de Veertigdagen-of lijdenstijd. De komende 
weken staan we stil bij de weg die Christus voor ons gegaan is naar het kruis van 
Golgota. Zijn lijden en sterven brengt ons verzoening. In de kinderneven-dienst staat 
het paasproject van Vertel het Maar centraal met als thema: Kiezen voor vertrouwen. 
Ook zijn er natuurlijk weer de Stille Momenten in aanloop naar Pasen. Zie voor meer 
info hieronder.                    RDvH 
 
Waarom ga je naar de kerk? 
Antwoord   1: Om God te dienen 
Antwoord   2: Om de schade in te halen 
Antwoord   3: Om energie voor mijn geloofsleven op te doen 
Antwoord   4: Om de duivel geen reden tot lachen te geven 
Antwoord   5: Om de dood van Christus te verkondigen 
Antwoord   6: Om te getuigen temidden van de wereld 
Antwoord   7: Om voor mijn God te zingen 
Antwoord   8: Om gehoorzaamheid te bewijzen 
Antwoord   9: Om de gemeenschap in stand te houden 
Antwoord 10: Om de jeugd het goede voorbeeld te geven 
Antwoord 11: Om Gods trouw te beantwoorden 
Antwoord 12: Om aan een behoefte te voldoen 
Antwoord 13: Om mijn Heiland niet voor schut te zetten 
Antwoord 14: Om God te ontmoeten 
Antwoord 15: Om te werken zolang het dag is 
Antwoord 16: Om de Bijbel beter te leren kennen 
ANTWOORD 17: Om Gods zegen te ontvangen 
Er was een predikant die over het algemeen – als het over zijn preken ging - alleen 
maar nare reacties kreeg. Zo van: “Ach, dominee, we begrijpen heus wel dat u uw 
best doet, maar als we eerlijk zijn moeten we toch zeggen dat we er niet veel aan 

ZONDAG 3 MAART 
 

VRIJDAG 1 MAART 
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hebben”. Zo’n reactie kan aanvankelijk nog wel bewerken dat de pastor er nog eens 
extra een schepje bovenop doet, maar als er ondanks alle inspanning toch maar 
steeds dezelfde kritiek blijft, werkt dat bijzonder ontmoedigend en verlammend. 
Welnu: de predikant van dit verhaal kwam op zijn ronde door de wijk bij iemand, die 
zo maar ineens heel enthousiast deed: “Wat heb ik zondag bij u in de kerk genoten! 
Ja, ik heb echt een rijke zondag gehad!”. Een dankbaar gevoel doorstroomde deze 
herder. Dat hij nu toch eindelijk eens een keer tot zegen had mogen zijn! Maar wat 
een teleurstelling, toen bleek dat die geestelijke vreugde niet was opgewekt door de 
preek, maar door een versje dat tijdens de dienst gezongen was!  
Dat kan gebeuren. Dat Gods zegen ons toestroomt vanuit een eenvoudig psalm- of 
gezang. Maar Goddank is het ook zo, dat de Woordverkondiging in talloze gevallen 
ons een zegen van God doet ontvangen. Maar in ieder geval mogen we aan het 
einde van elke dienst in de naam van de Here zijn zegen ontvangen. Als de 
predikant zegt: “Verheft nu uw harten tot God, en ontvangt de zegen des Heren”. 
Die zegen van God, die doet wat. Ik heb eens iemand horen zeggen: “Al werd in een 
kerkdienst alleen maar Gods zegen over ons uitgesproken, dan was het nog de 
moeite waard om er de tocht naar het kerkgebouw voor te ondernemen”. 
Het is heel wat, als de Here God zijn armen over je leven wil uitbreiden. Wie zou niet 
– van week tot week – onder die zegenende armen willen leven?  
Daarom: zondag ga ik naar de kerk. Waarom? Om – hoe dan ook – Gods zegen te 
ontvangen.  (Uit: Waarom ga je naar de kerk? Eén vraag met 18 antwoorden! door 
ds. P. Huisman) 
 

Op weg naar Pasen 2024: Stille Momenten 
In de periode naar Pasen worden er in de veertigdagentijd in de Hervormde kerk aan 
de Brink in Den Ham weer 7 Stille Momenten gehouden. Aanvangstijd is 19.30 uur. 
Het thema dit jaar is: GA MEE, DOE MEE. 
Het Stille Moment bestaat uit gebed, zang, bijbellezing, stilte en muziek. 
De Stille Momenten duren ongeveer een half uur en worden gehouden op: 
   Naam van de zondag  
Vrijdag 16 februari Invocabit  Roept hij mij aan, dan antwoord ik.  
Vrijdag 23 februari Reminiscere  Gedenk uw barmhartigheid.   
Vrijdag 1 maart  Oculi   Mijn ogen zijn op U gericht.   
Vrijdag 8 maart  Laetare  Verheug u Jeruzalem.   
Vrijdag 15 maart Judica   Doe mij recht o God.   
Vrijdag 22 maart Palmarum  Vrede voor Jeruzalem.   
Donderdag 28 maart  Goede vrijdag God zegen ons, zie ons welwillend aan. 
 

De Stille Momenten zijn ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
Aan het eind van elk Stil Moment wordt er een collecte gehouden. Dit jaar gaat het 
collectegeld naar: Compassion Indonesië 2024. Ilona Timmerman uit Den Ham gaat 
dit jaar een halve Marathon lopen voor kinderen die leven in extreme armoede. 
 Op zondagmorgen 31 maart is er een Paasjubel op de begraafplaats “Dennenhof”. 
Aanvang 8.00 uur. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging Juliana en 
Hetty Kleinjan. Na afloop is er de mogelijkheid om op graven bloemen te leggen. We 
hopen dat we in de veertigdagentijd ons bezinnen, en in liefde voor Hem en voor 
elkaar toeleven naar het PAASFEEST. 

    Werkgroep Stille Momenten Den Ham 
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Opbrengsten acties diaconaal project. 
De afgelopen maanden zijn de jongeren van het Diaconaal Project al druk geweest 
met verschillende acties. Dit heeft al geweldige geldbedragen opgeleverd: 
- Oliebollenactie: 9235 euro. 
- Kerstkaartenactie: 932 euro. 
- Kerstbomenactie 272,50. 
Zonder uw hulp hadden we dit niet kunnen doen, bedankt! 
We zijn nog steeds in te huren voor klussen! Meer info hierover is te vinden op 
‘diaconaleprojectendenham.nl’. 
 
Steun toezeggen Gods missie voor Cambodja 
Zondag 28 januari hebben we na de kerkdienst een presentatie mogen geven in de 
grote zaal van de kerk. We waren erg blij met de opkomst, de interesse en 
gesprekken na de tijd. Tijdens deze presentatie hebben we verteld wat wij mogen 
gaan doen in Cambodja en wat u als gemeentelid kan doen om betrokken te raken 
bij Gods werk in Cambodja. 
Eind juni hopen wij te kunnen vertrekken naar Cambodja. Van onze 
zendingsorganisatie OMF moet hiervoor eind april 90% van de begroting binnen of 
toegezegd zijn. Wilt u in gebed of financieel ondersteunend betrokken raken bij 
Gods werk in Cambodja? Dan vindt u de mogelijkheden hiervan op de flyer in het 
kerkblad. Het incassoformulier kunt u ook inleveren in de hal van de kerk. Van harte 
aanbevolen.               GertJan en Thessa Engberts 
 

Rondom de Erediensten 
 

Paasproject kindernevendienst en kinderkerk ‘Kiezen voor vertrouwen’  
Komende zondag, 18 februari, beginnen we weer met het Paasproject. Dit is de 
eerste zondag van de 40-dagentijd, we zitten in de lijdenstijd, waarin we toeleven 
naar het Paasfeest. Op 1e Paasdag, zondag 31 maart, maken we er een extra 
feestelijke kindernevendienst van. Het thema van het paasproject is: ‘kiezen voor 
vertrouwen’.  Vertrouwen, hoe doe je dat? Hoe durf je dat? Hoe leer je dat? En op 
wie vertrouw je dan? En waar begin je dan? Begin maar bij Jezus; van Hem kun je 
leren wat kiezen voor vertrouwen betekent! In dit paasproject gaan we met Hem 
mee. Wil jij Hem volgen op die reis? Zondag, 24 maart, is het Palmzondag. Er is dan 
ook weer kinderkerk. Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn van harte 
welkom! Ook de peuters zijn van harte welkom. De inloop is vanaf 20 minuten voor 
aanvang van de dienst. We gaan dan Palmpasenstokken maken. Tegen het einde 
van de kerkdienst zullen we dan in optocht door de kerk lopen om de 
Palmpasenstokken te laten zien! De zegen ontvangen wij als leiding en kinderen met 
de rest van de gemeente in de kerk. Na afloop van de dienst kunnen de kinderen 
weer opgehaald worden in de grote zaal waar je aansluitend kunt genieten van een 
beker ranja en koffie/thee. Zijn er kinderen die de palmpasenstok van vorig jaar nog 
thuis hebben liggen? Heel fijn als die ingeleverd wordt in de kerk (bij de koster/bij het 
keukentje, of bij 1 van de leiding van de KND) Dan kunnen we ze dit jaar weer 
opnieuw gebruiken. We verwachten namelijk veel kinderen met Palmpasen! Komen 
jullie ook? 

Hartelijke groeten, de Paascommissie, namens de rest van de leiding 
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Doop  
De doop van Brinn Kippers, moest vanwege ziekte in het gezin helaas worden 
uitgesteld. Nu zal de doop komende zondag plaatsvinden, D.V. 18 februari in de 
morgendienst. We zien uit naar een gezegende dienst.  

RDvH  
Zangdienst 18 februari 19.00 uur GK 
Samen zingen en genieten van muziek op zondagavond in Den Ham. Er is een mooi 
programma met bekende liederen, ook enkele uit de bundel van Johannes de Heer. 
Deze avond wordt de samenzang voor een deel weer begeleid door de 
muziekvereniging Juliana. Organist Bram Jaspers zal de samenzang bij de andere 
liederen begeleiden. Het koor “Cantate Deo” gaat zorgen voor voldoende afwisseling 
in het programma. Voorganger is deze avond ds. N. de Graaf, die de opening, korte 
overdenking en afsluiting gaat verzorgen. De zangdienst, waarvoor u hierbij van 
harte wordt uitgenodigd, begint om 19.00 uur. Er wordt bij de uitgang gecollecteerd 
voor het bestrijden van de onkosten. Voor nadere inlichting: 0546 671963 
 
Thuisdienst 25 februari HK 
We kijken dankbaar terug op de eerste Thuisdienst van de pilot, in de Fontein. Dinant 
Getkate vertelde over de jongste zoon, die koos terug te keren naar de Vader, en zijn 
oudere broer die dat maar niets vond. Durf jij terug te keren? Of, net zo belangrijk, wil 
jij iemand die terugkeert weer opnemen in het gezin van de gemeente? Tijdens de 
voorbereidingen bleek dat we twee jaar niet meer 'aan de Marleseweg' waren 
geweest. Fijn dat er zo veel mensen waren, want wat was het een contrast met de 
bijna twee jaar dat we daar in een lege kerk opnames maakten. 
De eerstvolgende Thuisdienst staat gepland in de hervormde kerk, en wel op 25 
februari. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in de Rank, en om 10:30 begint de dienst 
in de kerk. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig in de Rank. We gebruiken 
alleen het voorste gedeelte van de kerk, en daarom zullen ook alleen de voorste 
ingangen open zijn. Het bijbelgedeelte dat dominee de Goeijen gaat bespreken staat 
in Markus 10, waar boven staat "Niet heersen, maar dienen". Samen met de 
Thuisdienstband gaan we hier ook van zingen. In een Thuisdienst zijn dat geen 
liederen uit het liedboek, maar modernere aanbiddingsliederen. Misschien een 
aanleiding om een 'jongste broer' uit jouw omgeving te vragen om mee te gaan? We 
zien jullie graag!         De Thuisdienstcommissie 
 
Gospeldienst met medewerking van Glenn en José  
Zondagavond 25 februari organiseren we weer een gospeldienst met Glenn en José.  
Met als thema: LAAT JE LIEFDE WERKEN. Als je leert hoe je kunt blijven 
liefhebben, ga je steeds meer op Jezus lijken. De missie van Glenn en José is door 
middel van nieuwe muziek en bestaande liederen vanuit aanbidding, tot en vanuit 
het hart te spreken om zo mensen te bemoedigen, te inspireren en een stukje 
dichter bij Gods Vaderhart te brengen. 
'We zien het als een groot voorrecht dat we in verschillende kerken en evenementen 
mogen spelen. Juist de verschillende kerkelijke stromingen inspirerenons in onze 
aanbidding. Verbinding is daarbij een van onze kernwaarden'. José is sinds 2016 
ook zangeres in de OpwekkingBand. Graag zien we u allen in deze dienst, gevuld 
met bemoedigende woorden en veel samenzang.  
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Ochtenddienst 3 maart in ONZE MOODERSPROAKE. 
Ieder jaar is maart DIALECTMAAND. Daar werd vaak in meer of mindere mate, 
aandacht aan besteed. Onze Hammer taal valt onder de inmiddels erkende 
Nedersaksische taal. Een taal die, net als het Fries, een veel oudere taal is dan het 
Nederlands, zoals wij het nu kennen. 
In het kader van “De maand van het dialect” hebben de Oudheidkundige Vereniging 
(OKV) en het Expositiehuis de handen ineengeslagen. De OKV besteedt aandacht 
aan gesproken en aan geschreven streektaal. Het Expositiehuis brengt in een 
groepstentoonstelling de streek visueel in beeld.  
Eén van de geplande activiteiten in dit project is een kerkdienst in onze streektaal op 
3 maart aanstaande in onze kerk. Voor de dialect sprekende Hammenaren een 
viering in de taal die het meest nabij hun hart ligt. Wellicht voor sommigen ook wat 
vreemd omdat in het verleden altijd de kunstmatig gevormde taal Nederlands is 
gebruikt voor alles wat in de kerk gebeurde. En dan spreken we niet eens over nog 
langer geleden toen enkel Latijn werd gebruikt als communicatiemiddel in en rond 
het kerkgebeuren… 
Gelukkig zien we in de huidige tijd dat onze eigen streektaal gebruikt mag worden en 
dat we ons niet hoeven te schamen voor onze moodersproake. Wennen misschien, 
maar fijn om het te gaan doen. We zorgen voor tekstbladen met de Nederlandse 
vertaling, zodat ook Hammenaren, die onze taal wat minder beheersen mee kunnen 
lezen tijdens deze moodersproake dienst. 
Deze zal, zoals al genoemd, plaatsvinden in de reguliere ochtenddienst op de 
zondagmorgen van 3 maart aanstaande. Onze eigen predikant, ds. van Hornsveld is 
de predikant in die dienst. Hij heeft de preek en de liturgie samengesteld, zoals dit 
voor een ‘gewone’ dienst ook het geval is. Maar omdat de dienst van A – Z in onze 
streektaal wordt uitgevoerd, zullen gemeenteleden, de dienstdoende diakenen en 
preeklezers (van nu en weleer) de lezers zijn die dienst. We hopen op een mooie 
dienst samen. 
Voor hen die nieuwsgierig zijn naar de andere activiteiten van Expostiehuis Den 
Ham en OKV voor maart dialectmaand, volgt hieronder enkele informatie:  
Het project heet: ONZE STREEK IN TAAL EN IN BEELD. 
Centraal in Streektaal staat Dieks van Jennegien (Jan Bouwhuis) met columns in het 
dialect in De Koerier. Veel van zijn materiaal, maar ook van plaatselijke dichters en 
dichteressen worden tentoongesteld. Deze zijn ook op beeld te zien en te 
beluisteren. Er is een speciale leeshoek om deze werken te lezen en te 
onderzoeken. Daarnaast is er een puzzelhoek ingericht. 
Naast de geplande kerkdienst op 3 maart, is er op 16 maart een puzzelwedstrijd in 
het Middendorpshuis en op 21 maart een avond in café de Brink, waar liederen in 
het dialect ten gehore worden gebracht.  
U bent op alle activiteiten van harte welkom! 
De expositie is te bezichtigen en te beluisteren op woensdag t/m zaterdag van 14.00 
uur tot 16.00 uur en ook op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
in de periode 7 februari t/m 23 maart 2024. 
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Voorjaarsvakantie 
In de voorjaarvakantie, 17 t/m 25 februari, ben ik een week vrij. In voorkomende 
gevallen wordt u gevraagd contact op te nemen met uw marke-ouderling, pastoraal 
medewerker of de scriba.  

In Christus verbonden, RDvH  
 
Even bijpraten 
Sinds 1 juni 2023 ben ik nu voor 5 uur per week werkzaam in uw gemeente. 
Ik doe dat in de marken 1, 2, 3 en 9 en dan bij de 80-plussers die daarbij horen. 
Het is fijn te merken dat ik voor hen ondertussen een bekend gezicht aan het 
worden ben. 
Zo komen er met regelmaat berichtjes mijn kant op als zij iets met mij willen delen. 
In een aantal gevallen leidt dat tot extra bezoeken en op grond van eerste bezoeken 
heb ik her en der al een aantal vervolgbezoeken gebracht. En dan merk je dat 5 uur 
niet echt veel is.Toch moet het in die tijd gebeuren, simpel omdat ik nog elders 
pastorale bijstand verleen. Maar met behulp van de ouderlingen, de pastoraal 
medewerkers en de naobers lukt het. 
Zondag 7 januari ging ik voor in een gezamenlijk dienst met de hervormde gemeente 
en heb toen aan de hand van het verhaal van het einde van Jacob (Genesis 47-49) 
en het verhaal van Lukas over Simeon en Hanna in de tempel (Lukas 2)  u 
opgeroepen om eens goed na te denken wat u als geloofstestament aan uw 
kinderen en(achter) kleinkinderen wilt nalaten. 
Als je ouder wordt/bent, heb je de nodige levenservaring opgedaan, en dan wil je 
soms graag je herinneringen delen en vertellen. Terugkijken...Maar het is opvallend 
dat Jacob, Simeon en Hanna allemaal leefden met het oog op de toekomst, de 
toekomst van hun kinderen, de toekomst van Jezus. Ze verwachten nog het 
nodige.... 
In het nagesprek na de dienst zei een van de ouderlingen: er zijn de nodige 
momenten waarop je kinderen een overstap maken naar een nieuwe levensfase, dat 
zijn allemaal momenten om eens met elkaar van hart tot hart te spreken over de 
toekomst en over het met God gaan, goed gaan met God.... Lees Lied 416 nog maar 
eens. 
Je hoeft er dus niet mee te wachten tot het moment van het afscheid van het leven. 
Grijp de kansen, als kansen die je door God gegeven zijn. 

Hartelijke groet, Ds. Wim den Braber 
 
  
 

Zending, Diaconie, Kerkrentmeesters 
 

Opbrengst Aktie Kerkbalans 2024. 
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw toegezegde bijdrage voor 2024. In totaal is er  
242.574 euro aan toezeggingen binnen gekomen.  Dat is een heel mooi bedrag en is 
bijna het bedrag waarmee in de begroting gerekend was. Daarvoor mogen we 
dankbaar zijn. 

College van kerkrentmeesters 
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Voorjaarsrondgang 
in de weken van 26 februari t/m 17 maart komen de diakenen weer bij u langs met 
de voorjaarsrondgang. Dit keer wordt er een gift gevraagd voor jongeren in 
Colombia. In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun 
eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, 
onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid 
worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook 
als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een 
mentor uit de horecasector.  
 

Verenigingsnieuws & Algemene berichten 
 

Vakantie bijbel club 
Op 22 en 23 februari is de Vakantie bijbel club er voor alle kinderen van de 
basisschool. Wij gaan gezellig zingen, spelen en knutselen. Wij zouden het gezellig 
vinden als jullie ook komen! Nemen jullie je vriendjes en vriendinnetjes mee? 
Jullie krijgen op school een uitnodiging mee. Donderdag- en vrijdagochtend van 10 
uur tot 12:15 uur. Op vrijdagavond om 19 uur mogen jullie samen met familie en 
kennissen komen voor de afsluitingsavond.  
Locatie: Gereformeerde kerk (Ommerweg). 
Meer informatie en foto's zijn te zien op onze Facebookpagina: Vakantie Bijbel Club 
Den Ham 
 
Oproep 
'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Onder dat motto zijn we als Kleinkoor Den Ham 
op zoek naar nieuwe leden. We vormen een enthousiast en gezellig gemengd koor 
bestaande uit 8 sopranen, 4 alten, 3 bassen en 5 tenoren. Onder leiding van onze 
dirigent Henk Linker worden christelijke liederen ten gehore gebracht. Zo nu en dan 
verlenen we medewerking aan Vespers, kerkdiensten en andere zanguitvoeringen. 
Oefenen doen we in het schoolgebouw van de Maten (Broekmaten 6, 7683 XH Den 
Ham) op woensdagavonden van half 8 tot half 10. Als je interesse hebt, kom dan 
eens een repetitie meemaken. Aanmelden kan bij Hetty Veldkamp (tel. 0623854121 
/ mail. veldkampjes@outlook.com) 

M.vr.groet, Henk de Haan 
 

Vrouwengroep afd C. 
Op woensdagmiddag 6 maart a.s. hopen we weer bij elkaar te komen in onze kerk. 
Het onderwerp ligt vanaf 3 maart op de leestafel in de hal van de kerk. Allen hartelijk 
welkom, ook gasten of belangstellenden. We beginnen om 14.00 uur en om 
ongeveer 16.00 uur is de sluiting. 

Annie en Truus 
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Open avond van zangvereniging Cantate Deo te Den Ham op 26 februari. 
Chr. zangvereniging Cantate Deo is volop in de weer met het programma voor 2024. 
Er liggen voor de koorleden zeker 3 uitvoeringen in het verschiet, waarvan het in 
oktober te houden concert niet vergeten mag worden.  
Uiteraard bij de optredens, maar ook al elke week bij de koorrepetitie komen rond de 
50 koorleden bij elkaar om te oefenen in zingen, maar ook voor ademhalings-
technieken, lichaamshouding enz.  
De leden van Cantate Deo hebben een wens die ze graag in vervulling zien gaan. 
Dat is dat er nieuwe zangers en zangers zich bij hen aansluiten en gaan meezingen. 
Dat geldt zowel voor de dames als de heren. Als u eens heel vrijblijvend op een 
avond wilt meezingen bent u daarvoor hartelijk welkom. Dan kunt u zelf de sfeer op 
het koor ervaren. Binnenkort is er daarvoor een speciale gelegenheid, namelijk op 
maandagavond 26 februari a.s. om 20.00 uur in de Rank, Brinkstraat 6, Den Ham.   
De open avond is ook een goed moment om niet alleen met de koorleden kennis te 
maken, maar ook met dirigent Jan van Dijk. U zult merken dat er een goede klik is 
tussen de dirigent en het koor.  Jan heeft veel ervaring als dirigent en weet met zijn 
talenten de leden steeds op een heel prettige wijze te enthousiasmeren.  
Als u meer wilt weten over de zangvereniging en de open avond dan kunt daarvoor 
contact opnemen met Jannie Ekkelkamp, email jannie_ekkelkamp@live.nl of per 
telefoon op nummer 0546-672184. 
 
Bingoavond 
Hallo allemaal, de eerste bingoavond van het bingoseizoen 2024 staat gepland op 
vrijdag 16 februari 2024 in ‘De Rank’. De tweede avond staat gepland op 15 maart 
2024. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De bingo start om 20.00 uur. 
U kunt 11 rondes spelen voor € 10,00. Ook kunt u weer koffie, thee, fris en iets 
lekkers kopen. We hopen u weer te mogen begroeten. 

Hartelijke groeten, de bingo commissie. 
 
 

Dankbetuigingen 
 

Thuis 
Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn. 
Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn. 
Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn 
dan ben je niet heengegaan maar thuisgekomen. 
 
Hierbij willen wij u bedanken voor het medeleven in de vorm van kaarten, een 
luisterend oor en het meenemen van ons in uw gebed na het overlijden van onze 
moeder  

Door Geurkink. 
 

Dit alles is ons tot grote steun geweest. 
                                                       Dianca, Aart, Allard en Jos Geurkink 
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Een woord, een gebaar doet zo goed, 
als je iemand die je liefhebt, missen moet.  
 
Wij willen iedereen bedanken voor alle hartverwarmende belangstelling die wij 
mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader en trotse opa                      
 

Henk Reefhuis 
  

                                Hennie Reefhuis, kinderen en kleinkinderen 
============================================================= 

 
Op 26 januari hebben wij een onvergetelijke huwelijksdag mogen beleven. Graag 
willen wij iedereen bedanken, die belangstelling heeft getoond in de vorm van een 
handdruk of het sturen van een kaartje. Wij hebben het als heel bijzonder ervaren. 

Marja en Jan Lindenhovius 
Hortensiastraat 4 

7701 GG Dedemsvaart 
============================================================= 
 
We zijn enorm dankbaar voor alle lieve kaartjes en betrokkenheid van gemeenteleden 
tijdens de zwangerschap en na de geboorte van Mefi. 

Jonathan, Lineke en Mefi Kottier 
============================================================= 

 
Beschikbaar. 
 
Als de Heere je roept voor 
Hem aan het werk te gaan, 
zeg dan niet meteen: 
"dit kan ik niet, wilt U mij overslaan". 
 
Mozes, Jozua en vele anderen 
voelden zich hiervoor te klein, 
maar mochten steeds weer 
ervaren dat God met hen wilde zijn. 
 
Leg je vragen en waaroms in 
het gebed voor Hem neer, 
en dan kom je er samen 
uit met de Heer.    Janneke Troost. 
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IBAN Gereformeerde Kerk Den Ham 
NL91RABO 0324 8619 90        Gereformeerde Kerk   
NL63RABO 0324 8122 48 Gereformeerde Diaconie  
NL87RABO 0324 8104 58         Zending Geref. Kerk   
NL87ABNA 0595 0162 00  Gereformeerde Kerk   

 

 

Collectemunten 
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur te koop in 

de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham 
Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting. 

 

 

Kerkelijk bureau 
• Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan: 

- ds. R.D. van Hornsveld, Ommerweg 29, tel. 603829 
      - óf Yvonne Binnendijk, De Leiding 14, 7738 PH Witharen, 0613071759 
         (Werkdagen op maandag, donderdagochtend en vrijdag) 

- en aan het Kerkelijk Bureau.  

• Bij verhuizing binnen en buiten de gemeente graag opgave van het  
nieuwe adres aan het Kerkelijk Bureau. 

• Adres Kerkelijk Bureau: Mw. G. Haandrikman-Meijer, Magielshoek 3,  
7683 CC Den Ham, tel.(0546-)673733 of kerkelijkbureau@gkdenham.nl 

 

DELTA-FM                                         FM 105.3                                   DELTA-FM 
 

Zondagmorgen     08.00 tot 09.30 gewijde muziek / geestelijke liederen 
                               09.30 tot 11.00 kerkdienst  uit een kerk in Twenterand.  

Dinsdagavond     19.00 tot 20.00 gewijde muziek / geestelijke liederen 
                              20.00 tot 21.00 gospelmuziek. 

Woensdagavond 19.00 tot 20.00 kerklokaal: gewijde muziek,  
                             mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview. 

Inlichtingen: G. Prenger, tel: (0546) 671747; e-mail: geert.prenger@gmail.com 
 

Kopij 
 

Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 8 maart 2024 en is voor een 
periode van 3 weken.  
Kopij kan tot vrijdag 1 maart 20.00 uur als volgt worden ingeleverd: 

• Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl 

• In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus van 
de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27. 

 

 

 

 


