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 72e jaargang  no. 04 – 8 maart 2024   
KERKDIENSTEN 

 
 
19.30 uur: Stil Moment in de HK 
Collecte: Compassion Indonesië 

 
 

4E LIJDENSZONDAG 
10.30 uur: Thuisdienst in de GK 
Collecte: Thuisdienst 
Koffiedrinken voor de dienst 
Kinderoppas in de kelder 
Jessica Vuurboom,Annemieke Sluijer 
Sarah en Merel 
19.00 uur: Ds. J. D. T. Wassenaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gezamenlijke dienst in de HK 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerkrentmeesters 
3e Collecte: Jeugdwerk 

 
 

BIDDAG 
9.30 uur: Ds. N. H. de Graaf 
19.30 uur: Ds. G. de Goeijen 
Ouderlingen: Groep A/B 
1e Collecte: Stichting Manna 
2e Collecte: Kerkrentmeesters 
3e Collecte: Beeld en Geluid 
Gezamenlijke diensten in de HK 

 
 
19.30 uur: Stil Moment in de HK 

Collecte: Compassion Indonesië 
 
 

5E LIJDENSZONDAG 
9.30 uur: Ds. R. D. van Hornsveld 
Viering Heilig Avondmaal 
Ouderlingen: Groep A 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Renate Nijzink, Hanneke Nijzink 
Lauren en Emy  

ZONDAG 10 MAART 

ZONDAG 17 MAART 

VRIJDAG 8 MAART 
 

WOENSDAG 13 MAART 
 

VRIJDAG 15 MAART 
 

http://www.gkdenham.nl/
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1e Collecte: Avondmaalscollecte 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Mien Koldewé, Miny Wilps  
10.00 uur: Ds. H. de Haan 
Viering HA in het Liefferdinck 
19.00 uur: Ds. R. D. van Hornsveld 
Viering HA en dankzegging 
Gezamenlijke dienst in de GK 
  
 
19.30 uur: Stil Moment in de HK 
Collecte: Compassion Indonesië 

 
 

6E LIJDENSZONDAG 
9.30 uur: Dhr. R. Pasterkamp 
Ouderlingen: Groep C 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
 Kinderoppas in de kelder 
Gerja Hemmink, Gineke Withaar 
Anne en Ilse  

1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Wim en Ria Welink 
19.00 uur: Ds. L. M. Aangeenbrug 
Gezamenlijke dienst in de HK 
1e Collecte: Avondmaalscollecte 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk  
  
 
19.30 uur: Stil Moment in de HK 
Collecte: Compassion Indonesië 
 
 

GOEDE VRIJDAG 
9.30 uur: Ds. N. H. de Graaf 
19.30 uur: Ds. W. den Braber 
Ouderlingen: Groep D 
1e Collecte: Binnenlands Diaconaat  
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid  
3e Collecte: Kerk 
Gezamenlijke diensten in de GK 

 

Uit de gemeente 
 

Ochtenddienst 3 maart, kerkdienst in de moodersproake  
Afgelopen zondagmorgen was de kerkdienst in de moodersproake. Dit was voor de 
eerste keer in de geschiedenis van onze kerk, een primeur dus. De kerk was heel 
goed bezet en dat was fijn. Mijn indruk was na afloop dat de meeste kerkgangers het 
als bijzonder hadden ervaren. Wel, zo begreep ik, was het zingen in de 
moodersproake even wennen. De preek werd afwisselend met flair voorgedragen 
door Cor Boom en Ineke Kuiper. Ook was er een bijdrage door Harry Kottier die een 
zelf gecomponeerd lied zong in de moodersproake, passend ook in de lijdenstijd. De 
kinderen hebben het lied ‘Weet je dat de lente komt’ tijdens de kindernevendienst 
geoefend in de moodersproake en dat ook gezongen. Een woord van dank aan alle 
(kerkenraads)leden die een bijdrage hebben geleverd aan deze dienst, in het 
bijzonder Ineke Kuiper die veel van het vertaalwerk heeft verzorgd of teksten in de 
moodersproake heeft opgezocht en uitgetypt.  

RDvH 
 
 
 

ZONDAG 24 MAART 
 

VRIJDAG 22 MAART 
 

VRIJDAG 29 MAART 
 

DONDERDAG 28 MAART 
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Waarom ga je naar de kerk? 
Antwoord   1: Om God te dienen 
Antwoord   2: Om de schade in te halen 
Antwoord   3: Om energie voor mijn geloofsleven op te doen 
Antwoord   4: Om de duivel geen reden tot lachen te geven 
Antwoord   5: Om de dood van Christus te verkondigen 
Antwoord   6: Om te getuigen temidden van de wereld 
Antwoord   7: Om voor mijn God te zingen 
Antwoord   8: Om gehoorzaamheid te bewijzen 
Antwoord   9: Om de gemeenschap in stand te houden 
Antwoord 10: Om de jeugd het goede voorbeeld te geven 
Antwoord 11: Om Gods trouw te beantwoorden 
Antwoord 12: Om aan een behoefte te voldoen 
Antwoord 13: Om mijn Heiland niet voor schut te zetten 
Antwoord 14: Om God te ontmoeten 
Antwoord 15: Om te werken zolang het dag is 
Antwoord 16: Om de Bijbel beter te leren kennen 
Antwoord 17: Om Gods zegen te ontvangen 
 
ANTWOORD 18: Om kracht op te doen voor de strijd tegen de zonde 
Ook dit element speelt mee in de kerkgang. Die strijd tegen de zonde is een opgaaf 
voor elke dag opnieuw; zelfs voor ieder moment van de dag opnieuw. En het betreft 
hier geen eenvoudige opgaaf. Hoe gemakkelijk laten we de zaak maar een beetje op 
zijn beloop!  
Hoe gemakkelijk hebben we geen zin in die voortdurende competitiehouding!  
Hoe gemakkelijk denken we niet bij onszelf: “Nou ja, we hebben toch ook een Heer, 
die alles weer vergeeft?!”.  
Er zijn zoveel factoren die onze energie in de strijd tegen de zonde dreigen te 
verlammen. Onderkent ook de Bijbel deze factoren niet? En zou dat niet de reden 
zijn waarom de Here Jezus zo nadrukkelijk zei: “Wie standhoudt tot het einde zal 
worden gered”?  
De reden ook waarom Hij de gelijkenis vertelde van de vijf wijze en de vijf dwaze 
meisjes? En zou om deze reden niet in de brief aan de Hebreeën staan: “U hebt in 
uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet”? 
Wij zijn van nature niet van die verwoede en volhardende zondebestrijders. Als we 
niet iedere keer weer een nieuwe impuls krijgen om er mee door te gaan zouden we 
het gevaar lopen om te worden tot een leger moedeloze soldaten. Soldaten die het 
zwaard slap in de hand houden en ergens aan de kant van de weg zijn gaan zitten 
en voor wie het hoe langer hoe moeilijker wordt om weer eens overeind te komen. 
Als we ’s zondags in de kerk komen treffen we daar elkaar, en kunnen we “moed 
vatten, door het zien van de broeders (en zusters)” ( Hand. 28: 15 ), maar bovenal: 
als we ’s zondags in de kerk komen, ontmoeten we onze Heer. En Hij spoort ons 
aan om te volharden, om de goede strijd te strijden in zijn dienst, nadat Hij Zelf de 
goede strijd tot het einde toe gestreden heeft om ons te dienen.  
Wordt niet iedere zondag de wet, of een dergelijk bijbelgedeelte gelezen als regel 
van de dankbaarheid?  
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Daarom ga ik zondag steeds naar de kerk: omdat ik die duw in mijn rug telkens 
nodig heb. Om niet te verslappen. Om een strijdend christen te blijven.  
(Uit: Waarom ga je naar de kerk? Eén vraag met 18 antwoorden! door ds. P. 
Huisman) 
Dit was het laatste antwoord op de vraag ‘Waarom ga je naar de kerk?’. Deze 18 
antwoorden hebben duidelijk gemaakt dat de kerkgang essentieel is voor ons 
geloofsleven. Als er ook maar één gemeentelid door het lezen van deze serie de 
weg weer terug heeft gevonden naar de zondagse eredienst, is wat mij betreft deze 
serie geslaagd. Maar mijn gebed is ook dat gemeenteleden die misschien dreigen af 
te haken op zondag door deze 18 antwoorden, opnieuw redenen hebben gevonden 
om toch gemotiveerd de diensten te blijven bezoeken.  

RDvH  
 
Bloemstuk voor de familie Binnendijk 
Op de foto is het liturgisch bloemstuk te zien wat 
bezorgd is bij Yvonne Binnendijk en haar gezin ter 
gelegenheid van de geboorte van Joshua. De witte roos 
met parel symboliseert de geboorte van nieuw leven en 
dat Joshua een arel in Gods hand is. De 2 witte 
gerbera's symboliseren de ouders. De 2 blauwe distels 
symboliseren de 2 kinderen Thorsten en Eva. 
De 3 witte pitriet bogen symboliseren de verbondenheid 
in het gezin en met God. Het groen symbool van trouw. 
De kleur wit symbool van reinheid. Het bloemstukje is 
gemaakt op een "poezen" boterhambordje, met bestek 
erin verwerkt. 
 
Een update van de familie Engberts 
Hallo allemaal, De voorbereidingen voor de uitzending naar Cambodja zijn in volle 
gang! We leven vol vertrouwen toe naar 29 april, de datum waarop 90% van de 
financiën binnen moet zijn om daadwerkelijk te kunnen vertrekken eind juni. Op het 
moment van schrijven is ruim de helft van het bedrag toegezegd. Daar zijn we God 
enorm dankbaar voor! Bidden jullie mee dat God ook in het resterende bedrag zal 
voorzien? Wil je blijven meeleven en meebidden? Schrijf je dan in voor onze 
nieuwsbrief op www.godsmissievoorcambodja.nl 
 
Op weg naar Pasen 2024: Stille Momenten 
In de periode naar Pasen worden er in de veertigdagentijd in de Hervormde kerk aan 
de Brink in Den Ham weer 7 Stille Momenten gehouden. Aanvangstijd is 19.30 uur. 
Het thema dit jaar is: GA MEE, DOE MEE. 
Het Stille Moment bestaat uit gebed, zang, bijbellezing, stilte en muziek. 
De Stille Momenten duren ongeveer een half uur en worden gehouden op: 
   Naam van de zondag   
Vrijdag 8 maart  Laetare  Verheug u Jeruzalem.   
Vrijdag 15 maart Judica   Doe mij recht o God.   
Vrijdag 22 maart Palmarum  Vrede voor Jeruzalem.   
Donderdag 28 maart  Goede vrijdag God zegen ons, zie ons welwillend aan. 
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De Stille Momenten zijn ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
Aan het eind van elk Stil Moment wordt er een collecte gehouden. Dit jaar gaat het 
collectegeld naar: Compassion Indonesië 2024. Ilona Timmerman uit Den Ham gaat 
dit jaar een halve marathon lopen voor kinderen die leven in extreme armoede. 
 Op zondagmorgen 31 maart is er een Paasjubel op de begraafplaats “Dennenhof”. 
Aanvang 8.00 uur. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging Juliana en 
Hetty Kleinjan. Na afloop is er de mogelijkheid om op graven bloemen te leggen. We 
hopen dat we in de veertigdagentijd ons bezinnen, en in liefde voor Hem en voor 
elkaar toeleven naar het PAASFEEST. 

    Werkgroep Stille Momenten Den Ham 
 
Thema-avond: In opvoeding geloven! 
Op woensdagavond 3 april hoopt Els van Dijk op uitnodiging van de Interkerkelijke 
werkgroep Vorming & Toerusting naar Den Ham te komen. Ze gaat met ons 
nadenken en in gesprek over verschillende facetten van de opvoeding. Ze geeft een 
schets van de tijd waarin wij leven - en wat dit met ons doet (met jongeren, maar ook 
met volwassenen). Maar wat zijn Gods gedachten over ons en wat doet dit met ons? 
En wat vraagt dit van opvoeders/begeleiders/gelovigen - ook in de overdracht naar 
een volgende generatie? Els van Dijk is vele jaren directeur geweest van de 
Evangelische Hogeschool in Amersfoort en is daardoor goed op de hoogte van de 
leef- en denkwereld van jongeren. Ze heeft daarover het een en ander geschreven 
en tal van lezingen gegeven. Deze avond zal worden georganiseerd in de 
Nederlands Gereformeerde Kerk De Fontein aan de Marleseweg 15 Den Ham en 
begint om 19:30 uur met inloop, de start is om 19:45 uur. 

Henny Bonthuis, Gert de Goeijen, Jurgen Haakmeester, Wim Kremer,  
Martin Plaggenmars en Greta Waijerink 
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Rondom de Erediensten 
 

Thuisdienst 10 maart in onze kerk 
De pilot van de Thuisdiensten wordt komende zondag (na de Fontein en de 
Hervormde Kerk) in onze kerk gehouden. Gezien de ervaringen in de vorige twee 
diensten mogen we waarschijnlijk rekenen op een volle kerk. De dienst, die geen 
officiële eredienst is met ambtsdragers, begint om 10.30 uur. Er is koffiedrinken voor 
de dienst vanaf 10.00 uur. Er is geen kindernevendienst, maar wel oppas voor 
baby’s en peuters. U heeft nu de mogelijkheid om zelf een keer te ervaren wat een 
Thuisdienst is. En voor wie liever toch een traditionele kerkdienst bijwoont: de 
deuren staan open op De Brink en aan de Marleseweg.  

       RDvH 
 
Thuisdienst 
Na een overweldigende opkomst in de NGK werd dit bij de afgelopen Thuisdienst in 
de hervormde kerk nog overtroffen. Dankbaar kijken we terug op een fijne en mooie 
dienst waarbij de kerk nagenoeg helemaal vol was. 
Volgende week zondag, 10 maart, is er opnieuw een Thuisdienst, ditmaal voor de 
eerste keer in de Gereformeerde Kerk aan de Ommerweg. De dienst begint om 
10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De gastspreker deze ochtend is 
Gerrit den Broeder. Voor velen van ons geen onbekende meer inmiddels. 
We hopen en bidden op opnieuw een bijzondere dienst en nodigen u en jou van 
harte uit om deze dienst mee te beleven en te vieren onder leiding van de 
Thuisdienstband die weer een mooie playlist hebben gemaakt. Check de socials 
voor meer info hierover. 
Zien we je op 10 maart om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk?! 
 
Biddag voor gewas en arbeid & gebed voor Gaza 
D.V. woensdag 13 maart vieren we biddag. ’s Morgens is er de dienst met de 
scholen en ’s avonds de reguliere dienst. Beide gezamenlijke diensten zijn in de 
Hervormde Kerk. Op biddag willen we tot uiting laten komen dat we leven uit Gods 
hand. Hij is de Gever van alle dingen. Zo las ik afgelopen week dat er in Afghanistan 
ruim 3 miljoen kinderen onder de 5 jaar aan acute ondervoeding leven. Of wat te 
denken van alle drama’s die zich afspelen in Gaza als het gaat om ondervoeding, 
weinig of geen medische zorg, toekomstperspectief etc.? Wat zijn wij dan in ons land 
rijk gezegend. Laten we dan niet alleen bidden, maar God ook danken op deze 
biddag!  
 
Over bidden gesproken…In een mail van Kerk in actie (PKN) staat een gebed dat is 
opgesteld door theologiestudenten uit Beiroet en dat gaat over de situatie in Gaza. 
In dit gebed leggen zij hun zorgen voor God neer. Eerder heeft in de Karkeproat een 
gebed gestaan n.a.v. van de vreselijke terreuraanslag van Hamas in Israël (laten we 
ook voor Israël blijven bidden en voor de bevrijding van de gijzelaars die nog in 
leven zijn, waaronder ouderen en kinderen). Dit is het gebed voor Gaza:  
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Trouwe en barmhartige God, 
U hebt ons naar uw beeld geschapen, 
om in vrede en zorg samen te leven. 
Maar wij vallen telkens weer in haat 
en staan elkaar naar het leven.  
 
We bidden voor allen die getroffen zijn 
door oorlog en de gevolgen ervan. 
We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten, 
in het bijzonder voor de mensen in Gaza. 
 
Om troost voor allen die geliefden verloren hebben, 
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen, 
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,  
door een wrede dood van elkaar gescheiden. 
Heer, ontferm U. 
 
Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften, 
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg, 
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt 
en geen huis meer hebben om naar terug te keren. 
Christus, ontferm U. 
 
Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,  
een plek niet bedreigd door bommen en kogels, 
heling van lichamelijke en geestelijke wonden, 
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan. 
Heer, ontferm U. 
 
Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen, 
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,  
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne: 
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken. 
Geef vrede, Heer, geef vrede. 
 
Om vergeving en verzoening tussen vijanden, 
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid 
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden 
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk. 
Geef vrede, Heer, geef vrede. 
 
Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven; 
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus. 
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede. 
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij. 
Geef vrede, Heer, geef vrede. Amen. 
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Viering Heilig Avondmaal 17 maart 
Het is altijd weer bijzonder om juist in de veertigdagen- of lijdenstijd het Heilig 
Avondmaal te vieren. Mij raakt het in ieder geval om juist in de weken voorafgaande 
aan Goede Vrijdag het lijden en sterven van de Here Jezus te gedenken in de 
tekenen van brood en wijn. Zijn bloed dat voor ons vloeide en zijn lichaam dat voor 
ons gebroken werd, om onze zonden te verzoenen. We hopen dit te vieren op 17 
maart in beiden diensten. Het is deze keer een ‘zittende’ viering. Dat betekent dus 
dat u en jij het brood en wijn krijgt aangereikt in de hal van de kerk en meeneemt 
naar de zitplaats. Laat u / jij je geloof versterken op deze 5e lijdenszondag? De Here 
Jezus is zelf onze gastheer. ‘Komt, want alle dingen zijn gereed’.  
Vanwege de Thuisdienst op zondagmorgen 10 maart is de voorbereiding van het 
heilig avondmaal verzet naar de avonddienst van 10 maart.  
 
Viering Het Liefferdinck 
Voor degenen die om (gezondheids)redenen niet meer naar de kerk kunnen komen 
is er de mogelijkheid om het avondmaal te vieren in Het Liefferdinck. Ook 
begeleiding van hen is welkom.  

RDvH 
 

Zending, Diaconie, Kerkrentmeesters 
 

Collecten 
De avondmaalscollecte van zondag 17 maart is bestemd voor de economische crisis 
in Libanon. Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk 
in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen 
achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans 
om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten 
vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en 
buren.     Meer lezen: kerkinactie.nl/thuiszorglibanon  
 
De collecte voor het binnenlands diaconaat van vrijdag 29 maart is bestemd voor 
armoede in Nederland. Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een 
miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie “Samen 
tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op 
tegen armoede” in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen 
van   voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in 
Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of 
te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.   
Meer lezen: kerkinactie.nl/samentegenarmoede  
 
Van de Zendingscommissie. 
In de periode 11 maart t/m 25 maart wordt de jaarlijkse voorjaarsrondgang voor het 
werk van de zending gehouden. Leden van de Zendingscommissie brengen u een 
enveloppe met informatie over het zendingswerk. Tevens treft u daarin aan een 
toezeggingenformulier, dat in dezelfde periode ook weer bij u wordt opgehaald. Met 
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uw bijdragen hebben wij de laatste jaren veel goede zendingsdoelen kunnen 
ondersteunen. Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? 

Namens de Zendingscommissie, John Tanate, penningmeester. 
 
Bericht vanuit de zendingscommissie 
Wij zijn blij dat de commissie ook het afgelopen jaar (2023) weer veel heeft kunnen 
bijdragen aan mooie projecten in de zending. Ook zijn we dankbaar voor de 
geweldige opbrengsten van de voorjaarsrondgang, de najaarscollecte en de 
opbrengsten van de kerkelijke collectes. Met dit geld hebben wij, naast onze 
afdracht aan de GZB en KIA, meerdere doelen kunnen ondersteunen en kan Rianne 
in Nepal haar werk blijven doen. Lees het gehele jaarverslag op de website.  
Wij kijken uit naar 2024 waarbij we o.a. de familie Engberts gaan ondersteunen met 
‘Gods missie in Cambodja’, Rianne blijven ondersteunen met haar werk in Nepal en 
hopelijk ook andere zendingsdoelen mogen gaan steunen. Kunnen wij ook dit jaar 
weer op u rekenen? 
Draag(t) u/ jij zendingswerk een warm hart toe en wil(t) u/jij meedenken in het proces 
rondom het steunen van projecten, het organiseren van zendingsdiensten en andere 
activiteiten en lijkt het u/je leuk om aan te sluiten bij de zendingscommissie? Wij 
zoeken nog nieuwe enthousiaste leden! Laat het weten aan een van onze 
commissieleden, stuur laagdrempelig een berichtje en hopelijk tot snel!  

Namens de zendingscommissie, Adri Jansen 06-22079689, John Tanate 06-
22385358, Henk Veurink 06-55161286, Marit Meijerink 06-81516008 

 

Verenigingsnieuws & Algemene berichten 
 

Mannenvereniging 
A.s. donderdag 14 maart komen we bijeen i.p.v. woensdag dit i.v.m. biddag. Het 
onderwerp gaat dan over de vraagstelling, het christelijk geloof is voor mij misschien 
niet de/een enige waarheid. Een vraagstelling die bij ons nogal wat vragen op doen 
borrelen, bij jou ook? Kom dan donderdag 14 maart om vragen te beantwoorden of 
te stellen. Want we zijn ze beide nodig om te groeien in geloof. 
 
Gesprekskring over 'leiding geven' 
Met een paar leidinggevenden uit het bedrijfsleven en de organisatiewereld is het 
plan opgevat om eens verder met elkaar door te denken en door te spreken over 
verschillende facetten van leiding geven. De thuisdienst van zondag 25 februari over 
'dienend leiderschap' kan hierbij helpen. Wie belangstelling heeft, melde zich bij 
André Huisjes (a.huisjes@kpnplanet.nl, 06-82681434) of bij Gert de Goeijen 
(dsdegoeijen@hervormddenham.nl).          André en Gert 
 
Koffiedrinken 
woensdagmorgen 13 maart is er GEEN koffiedrinken i.v.m. biddag. Volgende keer is 
27 maart en dat is tevens de laatste woensdagmorgen van dit seizoen. Van harte 
welkom!! 
 
ZOA collecte in de week van 25 t/m 30 maart in Den Ham. 
Meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht! Ongelooflijk, wat een aantal!!!  

mailto:a.huisjes@kpnplanet.nl
mailto:dsdegoeijen@hervormddenham.nl
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ZOA biedt hulp aan slachtoffers van een ramp of oorlog, o.a. in Oekraïne, Syrië en 
Soedan. Bij voorbeeld met voedsel, schoon drinkwater, onderdak en onderwijs. 
“Jullie hulp geeft ons geloof, hoop en kracht om door te gaan”, zegt Yulia Bryton uit 
Oekraïne. Door te geven en ons in te zetten kan deze noodhulporganisatie nog veel 
meer mensen helpen en kunnen we voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt, het 
verschil maken!  Bidt u mee voor het werk van ZOA? 
De collecte wordt in Den Ham al meer dan 25 jaar georganiseerd door zes 
personen, uit alle drie de kerk twee personen. We zijn nu op zoek naar een persoon 
uit de gereformeerde kerk, die wil meewerken in het organisatie-team. Wilt u / wil jij 
weten, hoeveel tijd dit vraagt en wat het precies inhoudt, bel dan vrijblijvend voor 
informatie naar 06-177 33 975. Contactpersoon collectanten, Sjanet Hamberg (06-
111 87 104) 
 
Eieractie El Shaddai gaat niet door 
Dit jaar komen wij niet langs in de week voor Palmpasen om eieren te verkopen. 

Groeten, bestuur en koorleden El Shaddai 
 
Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde  
in Geesteren en Vroomshoop 
Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2024 weer twee Passiestonden. 
Een rijke traditie die in Geesteren voor de 10e keer gaat plaatsvinden en in 
Vroomshoop al voor de 25e keer. Dat is dus al een kwart eeuw! 
Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. 
Dirigent, componist en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, 
wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Den 
Ham. Hij heeft al vaker met het mannenkoor samengewerkt. 
Op woensdag 27 maart wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke 
kerk St. Pancratius te Geesteren.  
Op Witte Donderdag 28 maart wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk 
Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop. 
Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten 
gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood het leven’ op een tekst van Muus 
Jacobse, en ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op 
muziek van Gezinus Veldman. Ook zingt het koor het prachtige ‘Pie Jesu’ van 
Andrew Lloyd Webber, en ‘Jesus bleibet meine Freude’ van Johann Sebastian Bach.  
Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In 
manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ 
en daarna het krachtige ‘Lift high the cross’ van S.H. Nicholson, dat samen met de 
bezoekers zal worden gezongen. 
Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs 
bedraagt € 5,-, contant te voldoen bij de ingang van de kerk. 
Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met 
uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd is voor slechts € 5,00 te koop bij de 
Passiestonden. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl  tel. 
0546-642191. 
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Dankbetuigingen 
 

Je kan tranen huilen, omdat zij er niet meer is. 
Of je kan glimlachen, omdat zij geleefd heeft. 
Of je kan doen wat zij wilde dat je deed: 
lachen, liefhebben en verder gaan 
en haar voor eeuwig laten leven in je hart. 
Getroffen door de overweldigende belangstelling, op welke wijze dan ook, na het 
overlijden van onze zorgzame, dappere, lieve moeder, oma en super-oma 
 

Dinie Gerrits – ten Brinke 
 

willen wij u allen hartelijk danken. 
 

Rineke & Emiel Bakker  
Linda & Martin Melenboer  
Gerdien & Evert Veldhuis  

Kleinkinderen en achterkleinkind 
========================================================== 

 
Het heeft ons goed gedaan dat wij zoveel blijken van medeleven en belangstelling 
mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van  
 

Betty Hemmers - Jansen 
 
Wij hebben dit zeer op prijs gesteld en betuigen u daarvoor onze oprechte dank. 
 

Familie Hemmers 
 
========================================================== 

Lieve mensen... 
Wat een verontrustend bericht kregen wij begin september 2023 toen er bij mij 
lymflierkanker werd ontdekt na verschillende onderzoeken. Daarna begonnen met zes 
chemokuren, die ik gelukkig aardig goed kon verdragen. 
Wat een overweldigend meeleven hebben wij van jullie ontvangen in de vorm van 
gebed, kaarten, telefoon en bezoek. 
Na de scan van vorige week, heb ik vandaag (26-2) een goede uitslag gekregen dat 
de kuren het enorm goed hebben gedaan en dat de lymf-klieren zijn verminderd. 
Wat zijn we onze Hemelse Vader dankbaar dat Hij ons heeft omringd met zijn 
liefdevolle Vaderlijk zorg en ons steeds nabij was en is, in deze moeilijke periode. En 
in dit vertrouwen dat Hij ons de kracht wil geven gaan we verder op de weg die voor 
ons ligt. 
Er zijn nog kleine actieve afwijkingen in buik, slokdarm, nier en schildklier. Hiervoor 
moet ik nog een paar onderzoeken (echo) hebben. Hierna moet ik weer naar de arts 
voor uitslag en plan van aanpak. 

Nogmaals allen hartelijk dank, Hartelijke groeten Gerda en GerritJan Veurink. 
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Nieuw Leven. 
Als de zon weer schijnt 
gaan de bloemen leven 
de kopjes gaan omhoog 
naar de warmte hen gegeven. 
 
Ze openen hun knopjes 
het nieuwe leven breekt aan 
alles in de schepping 
zegt: de lente komt eraan! 

 
 
 
 
Zie dan maar op je Schepper 
kniel maar voor Zijn lieve Zoon 
Hij wil je alles geven 
Zijn sterven brengt het Leven! 

 
Marry de Haan.  

 

IBAN Gereformeerde Kerk Den Ham 
NL91RABO 0324 8619 90        Gereformeerde Kerk   
NL63RABO 0324 8122 48 Gereformeerde Diaconie  
NL87RABO 0324 8104 58         Zending Geref. Kerk   
NL87ABNA 0595 0162 00  Gereformeerde Kerk   

 

 

Collectemunten 
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur te koop in 

de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham 
Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting. 

 

DELTA-FM                                         FM 105.3                                   DELTA-FM 
 

Zondagmorgen     08.00 tot 09.30 gewijde muziek / geestelijke liederen 
                               09.30 tot 11.00 kerkdienst  uit een kerk in Twenterand.  

Dinsdagavond     19.00 tot 20.00 gewijde muziek / geestelijke liederen 
                              20.00 tot 21.00 gospelmuziek. 

Woensdagavond 19.00 tot 20.00 kerklokaal: gewijde muziek,  
                             mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview. 

Inlichtingen: G. Prenger, tel: (0546) 671747; e-mail: geert.prenger@gmail.com 
 

Kopij 
 

Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 29 maart 2024 en is voor een 
periode van 3 weken.  
Kopij kan tot vrijdag 22 maart 20.00 uur als volgt worden ingeleverd: 

• Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl 

• In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus van 
de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27. 
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Goedemorgen!      

  

Zou je niet eens iemand 's ochtends vroeg willen verrassen?  

Als bedankje ergens voor, als felicitatie ergens mee, of 

zomaar! Of zou je zelf niet eens lekker verwend willen 

worden met een kant-en-klaar ontbijtje? 

Op zaterdag 13 april kan dit met een ludieke actie van "Stichting 

Helpt Roemenië".  

De opbrengst gaat naar het bestraten van het terrein rondom de kassen waar  

Roemeense jongeren aan het werk zijn. 

Wat is precies de bedoeling? 

U kunt voor € 8,- per persoon een ontbijtje bestellen. Dit kan voor uzelf of voor 

iemand anders. Op zaterdag 13 april tussen 7.30 en 9.30 uur worden de ontbijtjes 

bezorgd. Om het ontbijtpakket extra persoonlijk te maken kunt een wens of 

boodschap opgeven. Deze wordt afgedrukt op een begeleidend kaartje. In verband 

met de bezorging is het de bedoeling dat de ontvanger woont in de regio Daarle, 

Den Ham, Geerdijk of Vroomshoop. 
EN…., EEN ONTBIJTJE IS NATUURLIJK LEKKER, MAAR HET GAAT VOORAL 
OM HET IDEE. DIT IS EEN ORIGINELE MANIER OM EEN BIJDRAGE AAN HET 
GOEDE DOEL TE GEVEN EN OM TE LATEN MERKEN DAT ER AAN EEN 
ANDER WORDT GEDACHT!  
 

Hoe werkt het? 

- Envelop: Noteer onderstaande gegevens en doe deze informatie samen met 

het geld in een envelop. Deze envelop kunt u in de brievenbus doen bij ds. 

de Goeijen (Grotestraat 3), bij fam. Nijkamp (Ommerweg 48) of bij fam. 

Kamphuis (Fortwijk 6 Vroomshoop). 
- Internet: vul het formulier in op www.stichting-helpt-

roemenie.nl 

 

Opgeven kan tot en met zaterdag 6 april.  

 

Wij hopen dat u wilt helpen om ook jongeren in Roemenië 

een kans te geven op een volwaardige plaats in hun 

samenleving! 

 
Stichting Helpt Roemenië, Bankreknr. NL93 ABNA 0494 3783 01 

 

- Ontbijtje is voor  :………….……………………………………………………. 

- Adres en plaats :… ……………………………………………………………. 

- Aantal ontbijtjes op dit adres : …………………personen 

- Tekst voor op het kaartje : 

- Afzender :……………………………………………………………….. 

- Tel.nr. afzender (i.v.m. organisatie altijd vermelden): 

..………………………………………….. 


