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 72e jaargang  no. 06 – 19 april 2024   
KERKDIENSTEN 

 
 
9.30 uur: Ds. Ds. B.J. Heusinkveld 
Ouderlingen: Groep D 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
José Kolkman, Judith Bosch 
Sarah en Merel 
1e Collecte: Alg. Diaconaal werk 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Janny en Henk Nieuwerth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.30 Thuisdienst in de Fontein 
19.00 uur: Ds. C. B. Elsinga 
Gezamenlijke dienst in de HK 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerkrentmeesters 
3e Collecte: Kerkelijke gebouwen 
 
 
9.30 uur: Ds. R. D. van Hornsveld 
Ouderlingen: Groep A 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Heleen Bosch, Dorien Kleinjan 
Lauren en Emy 

1e Collecte: Alg. Diaconaal werk 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Hendrik Jan en Truus Wolters 
19.00 uur: Mw. Y. Binnendijk 
Gezamenlijke zangdienst in de GK 
 
 
9.30 uur: Ds. D.S. Schreuders 
Ouderlingen: Groep B 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Inge de Hoop, Linda Bakker 
Anne en Ilse  

ZONDAG 21 APRIL 

ZONDAG 5 MEI 
 

ZONDAG 28 APRIL 

http://www.gkdenham.nl/
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1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Gemeenteopbouw 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Frits en Anneke Dubbink 
19.00 uur: Ds. K.F.W. Borsje  
Gezamenlijke dienst in de GK 
 
 

HEMELVAARTSDAG 
10.00 uur: Ds. N. H. de Graaf 
Ouderlingen: Groep C 
1e Collecte: Alg. Diaconaal werk 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Gezamenlijke dienst in de GK 

  
 
9.30 uur: Ds. D. van Bosheide  
Zendingsdienst 
Ouderlingen: Groep D 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Lisete Podde, Karen Laarman 
Hanne en Lise 
1e Collecte: DSGZwolle - Alphaw 
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Auke en Jannie Koops van ‘t Jagt 
10.30 Thuisdienst in de HK 
19.00 uur: Ds. H. de Haan  
Gezamenlijke dienst in de HK 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerkrentmeesters 
3e Collecte: Kerkelijke gebouwen 

 

Uit de gemeente 
 

De wereld waarin wij leven – houdt vol! 
We leven in roerige tijden. De oorlog in Oekraïne door de invasie van Rusland woedt 
nu al meer dan twee jaar en voorlopig lijkt die niet tot een einde te komen. En in het 
weekend van 13 op 14 april was daar voor het eerst in de geschiedenis de aanval 
van Iran met meer dan 300 drones en raketten op Israël, die dankzij de 
geavanceerde luchtafweer werd afgeslagen. Wat zal de reactie van Israël zijn? Bij 
het schrijven van deze kopij is dat niet bekend. Maar wat belangrijk is: laten we 
bidden dat de situatie in het Midden-Oosten niet verder escaleert.  
Bidden ook om vrede voor Israël, maar ook voor de Palestijnen in Gaza. Want die 
vrede lijkt verder weg dan ooit. En ook voor de bevolking van de Oekraïne is die niet 
in zicht. En dan hebben we het nog niet eens gehad over allerlei andere conflicten 
op deze wereld die het nieuws vaak niet of nauwelijks halen. Wat leven we in roerige 
en spannende tijden! 
Laten we bij dit alles niet vergeten dat we als gemeente Pasen hebben gevierd. 
Jezus leeft. Soms kun je dat, na wat hierboven staat geschreven, maar moeilijk 
geloven. Wat is er nu daadwerkelijk veranderd sinds de opstanding van onze Heer? 
In de preek van 14 april ging het over de Emmaüsgangers. Die konden niet geloven 
dat Jezus was opgestaan van de dood. Nee, want zij hadden hun geloof. En in dat 
geloof was Jezus dood. Alle hoop op een betere, hoopvolle toekomst hadden ze 
verloren. Maar Jezus die bij hen komt lopen, helpt hen om te komen tot het geloof. 
En in dat geloof is Jezus de Levende.  

DONDERDAG 9 MEI 
 

ZONDAG 12 MEI 
 

ZONDAG 5 MEI (vervolg) 
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De Emmaüsgangers komen tot het geloof, door Jezus uit te nodigen in hun huis 
waar Hij het brood met hen breekt. Ze geven Hem de dagelijkse leiding in hun leven.  
Dat zullen wij ook doen. Want dan wordt alles anders. Dan gaan we niet langer 
denken van uit onszelf maar vanuit God en hopen we, ook in roerige tijden, met een 
hoop die nooit beschaamd wordt, want Jezus leeft! Of om het met de woorden van 
een gedicht te zeggen: 
En ieder voorjaar bloeien weer de bomen. 
Ze zeggen mij: eens zal de wereld komen 
Waar Gods gerechtigheid ontspruiten zal. 
Maar in dit voorjaar riepen alle bomen: 
Houdt vol! In Gods naam: het gaat spoedig komen!  
 
Terug van verlof 
U kunt verderop in dit kerkblaadje lezen dat onze kerkelijk werker Yvonne Binnendijk 
na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk gaat. Fijn dat we zo weer op volle 
sterkte zijn in de marken, samen met dominee den Braber.             RDvH 
 
In gesprek met jongeren diaconaal project 
Tijdens de toerustingsavond voor de jeugdwerkers eind vorig jaar kwamen we o.a. 
tot de conclusie dat er veel óver de jongeren in onze kerken wordt gesproken, maar 
weinig mét hen. Om hier verandering in te brengen, zijn de jeugdambtsdragers van 
de 3 kerken op 9 februari in gesprek gegaan met de deelnemers van het diaconaal 
project. We hebben samen nagedacht over enkele stellingen. Het was een 
waardevolle samenkomst, waar we graag vervolg aan willen geven. Onderstaand 
plaatje geeft kort weer wat er die avond is besproken. Mochten hierover vragen zijn, 
dan kunnen die gesteld worden aan één van de jeugdouderlingen. 
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Gods missie voor Cambodja 
Wij zijn onze Hemelse Vader ontzettend dankbaar dat inmiddels al 74% van de 
financiën voor het eerste jaar toegezegd is. Maar we zijn er nog niet helemaal: 29 
april moet dat percentage 90% zijn. Dan krijgen we groen licht om te kunnen 
vertrekken eind juni. Willen jullie bidden of God ook in het resterende bedrag wil 
voorzien? Jullie zijn, als onze zendende gemeente, een onmisbare schakel in ons 
zendingswerk. Wij gaan naar Cambodja, maar zonder jullie gebed en financiële 
steun is het verspreiden van het Evangelie daar niet mogelijk. En dat Evangelie is 
daar hard nodig: minder dan 2% van de inwoners van Cambodja is christen en veel 
mensen hebben zelfs nog nooit over Jezus gehoord. Wij hopen als managers van 
het Team Centrum zendingswerkers van OMF te bemoedigen in het belangrijke 
werk dat zij onder de Cambodjanen doen.  
Wil je zelf financieel betrokken raken? Dat kan met een structurele of eenmalige gift. 
Alle informatie vind je op www.godsmissievoorcambodja.nl/ondersteunen of op de 
flyers in de hal van de kerk. Als je dat wilt, kun je ook aangeven dat je begint met 
doneren vanaf het moment dat wij vertrekken. Jouw donatie gebruiken we onder 
andere voor ons levensonderhoud, verzekeringen en een bijdrage voor de 
ondersteunende werkzaamheden van OMF.  
 
Kerktaxi 
Het vervoer met de kerktaxi is weer opgestart. Mocht u graag naar de kerk willen, 
maar heeft u geen vervoer, dan kunnen we via de kerktaxi hulp bieden. We hebben 
ondertussen tien chauffeurs waar we heel blij mee zijn. Contact kunt u opnemen met 
Aly Jansen. Tel. nummer: 06-52451971 
 

Rondom de Erediensten 
 
Zangdienst in Den Ham.  
Op zondagavond 28 april staan de deuren van de Hervormde kerk in Den Ham open 
voor iedereen die van zang en muziek houdt.  Samen zingen staat centraal. Er komt 
een afwisselend programma met bekende liederen. Op 27 april gaan we koningsdag 
vieren, de daarop volgende dag mogen we ‘s avonds gedurende ongeveer een uur 
in zang en muziek stil staan bij ons eigen koningshuis, maar nog meer bij onze 
hemelse Koning.  Hoe die ons leidt en voor ons zorgt. Zoals gebruikelijk zorgt 
muziekvereniging Juliana voor de begeleiding van een deel van de liederen. Voor de 
andere liederen mogen we ons laten begeleiden door organist Henk Dubbink op het 
mooie Scheuer orgel. Voorganger is deze avond kerkelijk werker Yvonne Binnendijk, 
die de opening, korte overdenking en de afsluiting zal verzorgen. 
Normaliter is er op de zangavond een koor bij. Maar helaas is nog geen koor 
daarvoor bereid gevonden. We hopen dat het lukt als nog daarin te voorzien, Zo 
niet, dan zullen muziekvereniging en organist elk een intermezzo verzorgen. Deze 
zangavond begint om 19.00 uur. Er wordt gecollecteerd ter bestrijding van de 
onkosten. Voor nadere inlichtingen: 0546 671963 
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Hemelvaartsdag 2024 
Op donderdag 9 mei hopen we met de 3 kerken uit ons dorp Hemelvaartsdag te 
vieren. We beginnen met een fietstocht voor jong en oud. Start is tussen 8.15 en 8.30 
uur bij de Geref. Kerk aan de Ommerweg. Na de fietstocht is er koffie/thee of iets fris 
voor de fietsers en voor degene die de dienst willen meemaken. 
De dienst begint om 10.00 uur, deze is ook in de Geref. Kerk; hierin hoopt ds. de Graaf 
voor te gaan. We hopen op een mooie fietstocht en een goede dienst. 

  Janneke Kroese scriba 
Zendingsdienst 
De zendingscommissie is al druk bezig met het voorbereiden van de Zendingsdienst 
op D.V. 12 mei 2024. In deze dienst zal het gaan over: hoe geven ze binnen de 
gevangenis vorm aan het ‘kerk zijn’. In Nederland zitten ruim 33.000 mensen per 
jaar een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, 
maar barmhartig naar hen om te zien. Voorganger in deze dienst is ds. D. van 
Bosheide en het thema is: God hoort en ziet naar ons om. Ook komt er een ex-
gedetineerde mee, die na zijn detentie Alpha-cursussen is gaan geven binnen de 
gevangenis.  We hebben tijdens de voorbereiding ook contact gezocht en 
medewerking gevraagd van o.a. de kindernevendienst en de groep van liturgisch 
bloemschikken. Wij hopen we dat het een mooie, fijne en inspirerende dienst mag 
worden waarvoor wij ook u/jou van harte uitnodigen! 

De zendingscommissie 
  
 
  

Verenigingsnieuws & Algemene berichten 
 

Rommelmarkt Diaconaal Project 
Ook dit diaconaal project jaar organiseren wij weer een rommelmarkt. De 
verkoopdagen zijn: 
• Vrijdag 3 mei 15:00 - 20:00 uur 
• Zaterdag 4 mei 8:30 - 13:00 uur 
De rommelmarkt vindt plaats bij en in De Rank (Brinkstraat 6) en er is een 
meubelverkoop bij Loods Kleinovink (Rohorst 11A).  
Ook is er op zaterdag 4 mei een veiling om 11:00 uur, u komt toch ook even langs? 
Tot dan! Van maandag 29 april t/m 2 mei gaan de deelnemers langs de huizen om 
de spullen op te halen. 
 
Kring over 'leidinggeven' 
Een vijftiental geïnteresseerden uit ons dorp heeft zich al gemeld om in gesprek te 
gaan over dienend leiderschap. Dat is fijn. We hopen elkaar aan te scherpen en te 
helpen in ons werk in het bedrijf of in de organisatie. Degenen die zich hebben 
opgegeven hebben inmiddels de leesstof voor de eerste bijeenkomst ontvangen. 
Deze wordt gehouden op dinsdag 14 mei om 20.00 uur in 'de Rank'. Meer 
belangstellenden zijn hartelijk welkom, opgave kan bij een van ons. Hartelijke groet! 

Andre Huisjes, a.huisjes@kpnplanet.nl 
Gert de Goeijen, dsdegoeijen@hervormddenham.nl 
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Girls Night bij Kringloop Tweedehams 
Op woensdag 1 mei kunnen meiden van 12 t/m 16 jaar duurzaam komen shoppen.  
Het gaat om een mooi doel: de meiden laten ervaren dat het gaaf is om een steentje 
bij te dragen aan een betere wereld. Start de avond met een ongestoorde 
shopsessie gevolgd door heerlijke hapjes en drankjes terwijl je meedoet aan onze 
verloting van toffe goodiebags. Laat jezelf vastleggen door een professionele 
fotograaf of creëer je eigen TikTok of foto bij onze fotowand. Zien we jou en je 
vriendinnen op 1 mei 18.30 – 21.00?  
 
 
Alleenstaandenavond 
De alleenstaandenavond staat gepland op dinsdag 23 april van 20.00 tot 22.00 uur, 
in de Rank. De vorige keer was er een mooie opkomst en het was goed elkaar te 
spreken. Opgave kunt u doen bij: Janni Laarman tel.nr. 06-10153267 of Miny 
Bosscher tel.nr. 06-20249319. 
 
Brief van Jos Geurkink 
Toen Jos hoorde van het thema van de dienst op Tweede Paasdag gaf hij mij (GdG) 
op Eerste Paasdag deze brief, met de vraag of deze in de drie kerkbladen geplaatst 
kan worden. Mooi dat dominee Jos over het thema een heel andere preek maakte 

dan dominee Gert       . 

Beste broeders en zusters, 
In de dienst van Tweede Paasdag, die werd georganiseerd door de 
evangelisatiecommissie, is het thema 'Stofzuigen op Pasen'. Stofzuigen doe je om je 
huis schoon te maken. Bijbels gezien moeten we ons hart schoonmaken. Dus wat je 
thuis doet kun je ook met je hart doen. Met de Heilige Geest als hulp kun je in het 
reine komen met God. Want Pasen kun je zien als herstel tussen God en u. Dat is 
moeilijk. Daarom biedt Jezus zijn hulp aan, aan wat mis is tussen u en God. 
Daarvoor is Jezus gekomen en Hij reinigt u met zijn bloed. Hij is de deur. Pasen is 
dus begin van een nieuw leven. Ook bij mij moet er wel eens een stofzuiger door 
mijn leven, want ik ben ook wel stoffig. Ik wens jullie Gods zegen toe. 

Hartelijke groet, Jos. 
        
Dodenherdenking 4 mei 2024 
In Den Ham is de dodenherdenking op zaterdag 4 mei 2024 bij de toren van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. De herdenking begint om 19.45 uur.  
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in 
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; 
zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.  
 
Waar ook ter wereld”  
De meeste Nederlanders zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog elders in de wereld 
omgekomen of vermoord in concentratie- of vernietigingskampen, in 
interneringskampen, bij dwangarbeid of op zee. Of tijdens vredesmissies en 
oorlogssituaties in andere landen na de Tweede Wereldoorlog. Ook voor de inval 
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van nazi-Duitsland in Nederland zijn er al Nederlanders omgekomen als gevolg van 
de Tweede Wereldoorlog. Die was tenslotte al eerder uitgebroken. Ook deze 
slachtoffers worden herdacht.  
We leven mee met de inwoners van Oekraïne en staan ook stil bij de Russische 
burgers. Ook denken we aan het Israëlisch-Palestijns conflict, oorlog in Afghanistan, 
Irak, Syrië. Vrijheid is kwetsbaar. Oorlogen tonen aan hoe kwetsbaar vrijheid is en 
sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en 
het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen. Hierbij past heel 
goed het jaarthema “Opmaat naar 80 jaar vrijheid” 
 
Vlagprotocol 4 mei 
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect 
voor oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om 
net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van 
zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse 
driekleur zonder wimpel. Op 5 mei ziet het comité graag dat iedereen de vlag 
uitsteekt om de vrijheid uit te dragen. Als eerbetoon aan hen die ons 79 jaar geleden 
hebben bevrijd.”           Het 4 mei Comité 
 

Dankbetuigingen 
 

Dan zweef ik op de wind               
gedragen door Uw geest                
en de kracht van Uw liefde   
We willen allen bedanken die, op welke manier dan ook, hun medeleven hebben 
betoond na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
trotse opa 
                                                  Albert Ekkelkamp 
 
Uw medeleven is ons tot grote steun om weer verder te gaan. 
Jannie Ekkelkamp – Nevenzel 
Willemien en Martin 
Dineke, Gerald en Dennis                                                                                   
Eddie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
===============================================================  
 

 “In de smaak gevallen!”      

Op zaterdag 13 april zijn 645 personen ’s ochtends vroeg 

verrast met een ontbijtje. Gezien de reacties is deze actie 

zeker ‘in de smaak’ gevallen! De opbrengst, circa € 5.000,- 

gaat naar het bestraten van het terrein rondom de kassen waar 

Roemeense jongeren aan het werk zijn.  

Alle gevers, sponsoren en vrijwilligers: Hartelijk bedankt! 

Mocht u de ontbijtactie hebben gemist, maar toch ons project willen ondersteunen? 

www.stichting-helpt-roemenie.nl, bankrekeningnummer NL93ABNA049 43 78 301. 

=============================================================== 
 

http://www.stichting-helpt-roemenie.nl/
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Dank u voor de Rustdag. 
God heeft in Zijn voorzienigheid 
een dag aan ons gegeven 
om in de drukte van ons bestaan 
tot Hem te mogen gaan. 
Om zo de rust te vinden 
gevoed te worden door Zijn Woord 
 

 

om God te loven en te danken 
in alle rust en ongestoord. 
Zo kunnen we de week weer in 
met onze dagelijkse taken. 
Dank, God, voor deze rustdag 
waarop ik tot U komen mag. 

Marry de Haan 

 
 

 

 Collectemunten 
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur te koop in 

de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham 
Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting. 

  

IBAN Gereformeerde Kerk Den Ham 
NL91RABO 0324 8619 90        Gereformeerde Kerk   
NL63RABO 0324 8122 48 Gereformeerde Diaconie  
NL87RABO 0324 8104 58         Zending Geref. Kerk   
NL87ABNA 0595 0162 00  Gereformeerde Kerk   

 

DELTA-FM                                         FM 105.3                                   DELTA-FM 
 

Zondagmorgen     08.00 tot 09.30 gewijde muziek / geestelijke liederen 
                               09.30 tot 11.00 kerkdienst  uit een kerk in Twenterand.  

Dinsdagavond     19.00 tot 20.00 gewijde muziek / geestelijke liederen 
                              20.00 tot 21.00 gospelmuziek. 

Woensdagavond 19.00 tot 20.00 kerklokaal: gewijde muziek,  
                             mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview. 

Inlichtingen: G. Prenger, tel: (0546) 671747; e-mail: geert.prenger@gmail.com 
 

Kopij 
 

Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 17 mei 2024 en is voor een 
periode van 3 weken.  
Kopij kan tot vrijdag 10 mei 20.00 uur als volgt worden ingeleverd: 

• Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl 

• In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus van 
de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27. 
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Kerkelijk bureau 
• Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan: 

- ds. R.D. van Hornsveld, Ommerweg 29, tel. 603829 
      - óf Yvonne Binnendijk, De Leiding 14, 7738 PH Witharen, 0613071759 
         (Werkdagen op maandag, donderdagochtend en vrijdag) 

- en aan het Kerkelijk Bureau.  

• Bij verhuizing binnen en buiten de gemeente graag opgave van het  
nieuwe adres aan het Kerkelijk Bureau. 

• Adres Kerkelijk Bureau: Mw. G. Haandrikman-Meijer, Magielshoek 3,  
7683 CC Den Ham, tel.(0546-)673733 of kerkelijkbureau@gkdenham.nl 
-  


