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 72e jaargang  no. 12 – 6 september 2024   
KERKDIENSTEN 

 
 
9.30 uur: Ds. Mw. Paas 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Ouderlingen: Groep D 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Janette Eshuis, Jelien Ekkel  
Emy en Fleur 
1e Collecte: Binnenlands Diaconaat  
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid  
3e Collecte: Kerk  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koffieschenken na de dienst: 
Alida KleinJan, Gerlinde Nijenhuis 
19.00 uur: Ds. N. H. de Graaf 
Gezamenlijke dienst in de HK  
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerkrentmeesters 
3e Collecte: Beeld en Geluid 
 
 
9.30 uur: Ds. G. de Goeijen 
Viering Heilig Avondmaal 
Ouderlingen: Groep C 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder 
Gineke Withaar, Judith Bosch 
Femke en Hanne 

 
 
 
 
 
1e Collecte: Avondmaalscollecte  
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Koos & Ineke Hallink 
10.00 uur: Ds. H. de Haan 
Viering HA in het Liefferdinck 
11.30 uur: Thuisdienst in de Rank 
Spreker: Bram Rebergen 
19.00 uur: Ds. H. de Haan 
Gezamenlijke dienst in de GK 
Viering HA en dankzegging 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 
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9.30 uur: Mw. Yvonne Binnendijk 
Ouderlingen: Groep A 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Kinderoppas in de kelder  
Karin Kolkman, Dorien Kleinjan  
Lauren en Ilse 

 
1e Collecte: Alg. Diaconaal werk  
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid 
3e Collecte: Kerk 
Koffieschenken na de dienst: 
Gerhard & Gerda Hofsink 
19.00 uur: Dhr. E. J. Haselhorst 
Jeugddienst in de GK 

 
 

Der  

Uit de gemeente 
 
KPV training predikant 
Vanaf volgende week, 9 september, zal ik starten met de training Klinisch Pastorale 
Vorming (KPV). Ik had hier in het vorige kerkblaadje al iets over willen schrijven, maar 
door mijn zomervakantie liep dat even mis. Wat is de KPV-training? Daarvoor citeer 
ik van de website van de protestants theologische universiteit het volgende (PTHU):  
‘Klinisch Pastorale Vorming beoogt de professionaliteit van de pastor te versterken. 
De training stimuleert je naar jezelf en naar anderen te kijken. Wie ben ik als pastor? 
Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn 
mogelijkheden en grenzen?’. In vier blokken van drie weken wordt aandacht besteed 
aan: pastoraat, geestelijke begeleiding, voorgaan in vieringen en leiding geven.  
‘De kracht van het leerproces in de training is de wisselwerking tussen theorie en 
praktijk, tussen individueel leren en leren in een groep (er zijn in totaal 8 deelnemers). 
Zelfreflectie en feedback zijn daarbij belangrijk. Spiritualiteit en geloofscommunicatie 
lopen als een rode draad door het programma’.  
De training wordt gegeven in het Dominicaner Klooster in Huissen (bij Arnhem).  
Door het aanschrijven van vier christelijke fondsen is het gelukt om de kosten van de 
studie, bijna €10.000,- , te kunnen financieren. Dankbaar ben ik voor hun royale giften.  
Zoals gezegd bestaat de training uit vier blokken. Het eerste blok is van:  
9 t/m 25 september. Deze drie weken verblijf ik van maandag t/m woensdag in 
Huissen. Deze weken ben ik niet beschikbaar voor werk in de gemeente. Het volgende 
blok is 11 t/m 27 november. In de weken tussen deze blokken hoop ik zoveel mogelijk 
mijn ‘gewone’ werk te kunnen doen. Alhoewel ik ook dan opdrachten van de KPV-
training heb uit te voeren. De blokken drie en vier vinden D.V. plaats in januari en 
maart, maar daarover later meer.  
De zondagen volgend op trainingsweken ga ik niet voor in de gemeente. Dus daar 
waar ik op het preekrooster stond, is nu een gastvoorganger ingeroosterd.  
Voor wie meer info wil over deze training kan het artikel lezen ‘Klinisch Pastorale 
Vorming, wat is dat eigenlijk?’. Voor wie interesse heeft: ik kan het u per mail toesturen 
(rdvanh@gmail.com).  
Collega den Braber zal voor zover mogelijk mijn vervanger zijn tijdens de 
trainingsweken, wat het (crisis)pastoraat betreft en het eventueel leiden van 
uitvaarten.  
Ik besef dat het voor u als gemeente wat ongemak kan geven de komende maanden. 
Maar ik ga er vanuit dat na afloop van de training het geleerde tot opbouw van de 
gemeente zal zijn!  

ZONDAG 22 SEPTEMBER 
(vervolg) 

 

mailto:rdvanh@gmail.com
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Startzondag 29 september 
De startzondag is dit jaar op D.V. 29 september. Vanwege het feit dat er dit voorjaar 
weinig tot geen leden waren voor een nieuwe startdienstcommissie van de drie 
kerken, is besloten om de startzondag dit jaar wat ‘sober’ te houden. Dat wil zeggen: 
we beperken die tot een gezamenlijke startdienst (en die is niet sober!). Deze vindt 
plaats om 16.30 uur in onze kerk. Thema is: Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
koninkrijk. Voor de dienst is er de mogelijkheid tot koffiedrinken en ontmoeting. De 
inloop hiervoor is vanaf 15.30 uur.  
Medewerking wordt verleend door kinderkoor Hakiko. Het combo van Hakiko zal 
samen met het orgel die dienst begeleiden. Ook zullen voorgangers van onze eigen 
gemeente een bijdrage aan de dienst leveren. We zien uit naar een mooie en 
gezegende startdienst van de drie kerken van Den Ham en hopen jong en oud te 
ontmoeten.  
 
Cake-, taart- en koekenbakkers gezocht voor de startzondag 
Op 29 september is iedereen vanaf 15.30 uur welkom voor een kop koffie/thee en/of 
limonade. Voor dit moment zijn we op zoek naar mensen die iets lekkers willen maken 
voor bij de koffie, denk aan een arretjescake, kruidkoek, cake of iets dergelijks. Wilt u 
iets lekkers maken dan kunt u dit doorgeven aan één van de scriba’s:  
Janneke Kroese (Geref. Kerk): scriba@gkdenham.nl /0612315801 
Nienke Wemekamp (NGK): scriba@ngk-denham.nl 
Jessica Braakman (Herv. Gem.) scriba@hervormddenham.nl / 0624164762 
 
Afscheid ds. B.J. Heusinkveld  
Na 21 jaar de Gereformeerde Kerk van Daarle te hebben gediend, heeft ds. 
Heusinkveld afgelopen zondag, 1 september, afscheid genomen. Vanzelfsprekend 
was daar ook een afvaardiging van onze kerk bij aanwezig. Zelf heb ik het laatste 
stukje van de toespraken nog mee kunnen maken. Ds. Heusinkveld is een 
enthousiaste prediker van het Evangelie dat hij (ook bij ons) duidelijk verkondigd 
heeft. Daarnaast was hij een fijne collega, met wie ik een heel aantal avonddiensten 
heb geruild in de afgelopen jaren. Hij gaat na bijna 29 jaar stoppen met het werk van 
gemeentepredikant en wordt directeur van de NPV – zorg voor leven in Veenendaal 
(hij blijft overigens wel predikant). Dat is een hele verandering! Wij wensen hem veel 
wijsheid en sterkte bij zijn nieuwe functie en bovenal Gods zegen daarbij, ook in zijn 
persoonlijk leven.  
 
Catechisaties  
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent ook dat straks de catechisaties weer 
starten. Dit zal zijn voor de 12-14-jarigen en de 15-17-jarigen in de week van 7 
oktober (week 41). De avonden voor de 12-14-jarigen zijn (zoals gebruikelijk) op 
maandag en donderdag, aanvang 19.30 uur. Dus de eerste keer is op 7 oktober of 
10 oktober. Die voor de 15-17-jarigen zijn op woensdagavond, ook om 19.30 uur. De 
eerste keer is op 8 oktober. De catechisaties voor de 18-plus en de 
belijdeniscatechisatie starten later. Info daarover volgt in het volgende kerkblaadje.  
Voor vragen of meer informatie:  
Jan Peter Stokreef - 06 41256562 
Egbert Jan Haselhorst – 06 46590455              RDvH 

mailto:scriba@gkdenham.nl
mailto:scriba@ngk-denham.nl
mailto:scriba@hervormddenham.nl
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Wandelkerk 
Zoals beloofd, hierbij de datum voor de wandelkerk. De wandeling zal plaatsvinden 
op zondag 13 oktober na de ochtenddienst. We willen graag eerst koffiedrinken in de 
grote zaal met elkaar en daarna gaan wandelen. Vooraf opgeven is niet nodig. Wel 
willen we vragen u zelf zondagmorgen 13 oktober in te schrijven bij de koffietafel, 
wanneer u mee wilt. Dan weten we wie er mee gaan en kunnen we kijken hoe vaak 
we de gespreksvragen moeten kopiëren. We zullen zo wandelen dat het ook 
mogelijk is mee te gaan in een rolstoel of met een rollator. We hopen op veel animo 
en op een gezellige en leuke wandeltocht met goed gesprekken. Hopelijk tot dan!  

Yvonne Binnendijk en Toby Drost 
 
Op naar het nieuwe clubseizoen? 
Afgelopen wintermaanden gingen elke vrijdagavond ongeveer 85 
basisschoolkinderen (groep 5 t/m 8) naar de club. De clubs worden georganiseerd 
door de Hervormde - en Gereformeerde kerk. Er is een stuurgroep en elk jaar waren 
er ongeveer 10 personen clubleiding. Zij gaven alleen of in tweetallen club aan een 
groep van maximaal 10 jongeren.  
Ook komend winterseizoen willen we graag weer waardevolle clubavonden 
aanbieden aan de jongeren! Alleen is het nog de vraag of dit ook daadwerkelijk gaat 
lukken. 
Daarom zijn we ons aan het bezinnen hóe we de clubs in de toekomst het beste voort 
kunnen zetten. Tekort aan leiding is een van de redenen waarom we hiertoe 
genoodzaakt zijn. We zijn ervan overtuigd dat er gemeenteleden zijn die hierover met 
ons mee willen en kunnen denken! Dit verplicht je verder niet tot deelname in de 
stuurgroep of als clubleiding (al mag dat natuurlijk ook!), maar heb je hier ideeën over, 
neem dan contact op met de stuurgroepvia: jeugdouderlingen@gkdenham.nl of 
jeugdouderlingen@hervormddenham.nl. 
 

Rondom de Erediensten 
 

Viering Heilig Avondmaal  
Op D.V. zondag 15 september vieren we in beide diensten het Heilig Avondmaal. 
Vanwege mijn KPV-training zal een gastvoorganger de ochtenddienst leiden. Dat is 
collega de Goeijen. ’s Avonds is er viering en dankzegging van het Heilig 
Avondmaal. Dit is een gezamenlijke dienst in onze kerk. Voorganger is dan ds. de 
Haan. En zoals eerder al geschreven is: de viering is in beide diensten een 
‘zitttende’ viering’. U en jij neemt brood en wijn vanuit de hal mee en tijdens de 
viering eten we allen tegelijk het brood en drinken we tegelijk de wijn. Gezegende 
avondmaalszondag gewenst!  

 
Avondmaal Liefferdinck 
Voor mensen die om welke reden dan ook niet meer naar de kerk kunnen, is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal in het Liefferdinck. 
Begeleiding is uiteraard ook van harte welkom om mee te komen. 
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29 september startzondag  
Zoals u elders in dit kerkblaadje hebt kunnen lezen, omvat de startzondag van de 
drie kerken van ons dorp dit jaar een gezamenlijke startdienst. Deze vindt plaats in 
onze kerk om 16.30 uur, inloop voor koffie, thee en frisdrank vanaf 15.30 uur. 

Medewerking wordt verleend door kinderkoor Hakiko.   
RDvH 

 
Preekvoorbereiding  
Maandagochtend 9 september om 09:30 wil ik graag met een aantal mensen de 
preek van zondagochtend 22 september voorbereiden. Ik heb tot nu toe één 
aanmelding, het zou fijn zijn als daar nog vier mensen bijkomen! Aanmelden kan via 
mijn emailadres: yvonnebinnendijkkw@hotmail.com 

Yvonne Binnendijk, kw 
 

Diaconie 
 
Binnenlands Diaconaat  
De collecte voor het binnenlands diaconaat van zondag 8 september is bestemd voor 
het dovenpastoraat. Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in 
gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de 
horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal 
pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de 
weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors 
maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk 
invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.  
 
Avondmaalscollecte  
De avondmaalscollecte van zondag 15 september is bestemd voor het voortbestaan 
van de kerken in Syrië. Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de 
stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de 
samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden 
aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of 
geloof. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te 
bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!  
 

Verenigingsnieuws & Algemene berichten 
 

11 september PCOB Ontmoetingsmiddag 
De PCOB hoopt haar eerste ontmoetingsmiddag van het seizoen 2024/2025 te 
houden op 11 september in de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27 in den Ham. 
Een vertegenwoordiger van  Zorgaccent houdt een lezing met als thema "Ouderen 
en Alzheimer". Aanvang 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur. We hopen jullie 
te zien en er een mooie middag van te maken.    
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Mannen Bijbelstudie 
Hallo mannen van Gereformeerd en Hervormd Den Ham a.s. woensdag 11 
september gaan we na de zomerstop weer op ontdekkingstocht om erachter te 
komen wat God voor een ieder van ons in petto heeft tijdens dit aardse leven. 
We hopen dat we na deze zomerstop elkaar weer met een frisse blik mogen 
bemoedigen. Wees vrij en sluit je aan om zo met elkaar op zoek te gaan in de bijbel. 
We starten om 20:00 uur in de Rank. 

 
Koffiedrinken op woensdagen vanaf 10.00 uur 
We hopen in oktober weer te starten met het koffiedrinken op de woensdagmorgen! 
Loop gezellig een keer binnen, de koffie staat klaar op de volgende ochtenden: 2-10, 
16-10, 30-10,13-11, 27-11, 11-12, 8-1, 22-1, 5-2, 19-2, 5-3, 19-3 
 
Houd je van zingen? Kom op ons Gospelkoor Good News! 
Bij deze nodigen wij iedereen uit, kom eens kijken, luisteren of meedoen. 
Wij repeteren elke maandagavond van 19.45 - 21.30 uur in NGK ‘Het Baken’ 
Trompstraat 2 in Ommen.  
Wij willen met onze zang God loven en prijzen in meerdere talen en door middel van 
verschillende muziekstijlen. 
De leden komen uit Ommen en omstreken, dus wie weet kun je meerijden.  
Samen vormen wij een gezellig koor! 
We hebben per 2 sept. een nieuwe dirigent Jordy Hoogenkamp! En we hebben al 
een proefrepetitie gehad, nou daar wordt je enthousiast van!  
Onze vaste pianiste is Adelya. 
Op maandagavond 2 september gaan we weer van start en we hopen je te 
ontmoeten! Voel je vrij en welkom! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.goodnewsommen.nl  
Secretaresse Mariette Hellinga secretariaat@goodnewsommen.nl 
 
Nieuwe reeks voorstellingen van Bas Ragas: 'In Gods naam' 
Na het grote succes in het voorjaar van 2024, komt Bastiaan Ragas op donderdag 3 
oktober nogmaals naar de Voorveghter in Hardenberg met de theatervoorstelling “In 
Gods Naam”. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste 
boek ter wereld. Bas neemt je mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, 
humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen.  
De volgende vragen komen naar voren en worden door Bastiaan Ragas en Yvonne 
van den Eerenbeemt op een ontroerende manier behandeld: 

• Hoe ga je in godsnaam met het leven om?  

• Is er in deze schreeuwende wereld nog plek voor liefde, stilte en twijfel?  
In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas Ragas naar 
antwoorden in de Bijbel met zijn eeuwenoude verhalen.  
 
De voorstelling “In Gods Naam” begint ’s avonds om 20.15 uur en kaarten voor deze 
voorstelling mogen via de kerken voor de gereduceerde prijs van €15,00 verkocht 
worden. Deze zijn te bestellen bij: 
Frida Rosman, Tel: 06 152 11 008, Email: fridarosman@hotmail.com 
 

http://www.goodnewsommen.nl/
mailto:secretariaat@goodnewsommen.nl
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Dankbetuigingen 
 

Ik wil iedereen, ook namens Anne, hartelijk bedanken voor uw medeleven na mijn 
rugoperatie, en nu tijdens mijn herstel. Dank voor alle kaartjes, telefoontjes, attenties 
en bezoekjes.  

Vriendelijke broet, Diny en Anne Dorst 
============================================================= 

 
 
Avondmaal. 
Wij gedenken aan het avondmaal 
Uw genade en Uw dood 
Het is immers voor ons allemaal, 
vergeving van zonden, genade zo groot! 
 
U ging dieper dan ons lijden, 
en dronk daarbij de beker leeg. 
U moest als Lam eens voor ons strijden, 
en U deed Uw mond niet open. 
 
Dit o Heer, doet ons beseffen, 
hoe groot Uw Liefde is! 
Wij kunnen onze handen heffen 
en klein worden voor U! 
 
Goede Herder, leidt ons verder 
nu wij vandaag zijn aangegaan 
U was de Gastheer, wij de gasten 
wil ons bevrijden van al onze lasten. 
 
Wij willen met U verder, Heer, 
en nederig in het leven staan 
Leid ons verder, goede Herder 
zodat we trouw Uw wegen gaan! H. Duyst.  
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 Collectemunten 
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur te koop in 

de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham 
Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting. 

  

IBAN Gereformeerde Kerk Den Ham 
NL91RABO 0324 8619 90        Gereformeerde Kerk   
NL63RABO 0324 8122 48 Gereformeerde Diaconie  
NL87RABO 0324 8104 58         Zending Geref. Kerk   
NL87ABNA 0595 0162 00  Gereformeerde Kerk   

 

Kerkelijk bureau 
• Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan: 

- ds. R.D. van Hornsveld, Ommerweg 29, tel. 603829 
      - óf Yvonne Binnendijk, De Leiding 14, 7738 PH Witharen, 0613071759 
         (Werkdagen op maandag, donderdagochtend en vrijdag) 

- en aan het Kerkelijk Bureau.  

• Bij verhuizing binnen en buiten de gemeente graag opgave van het  
nieuwe adres aan het Kerkelijk Bureau. 

• Adres Kerkelijk Bureau: Mw. G. Haandrikman-Meijer, Magielshoek 3,  
7683 CC Den Ham, tel.(0546-)673733 of kerkelijkbureau@gkdenham.nl 

 

DELTA-FM                                         FM 105.3                                   DELTA-FM 
 

Zondagmorgen     08.00 tot 09.30 gewijde muziek / geestelijke liederen 
                               09.30 tot 11.00 kerkdienst  uit een kerk in Twenterand.  

Dinsdagavond     19.00 tot 20.00 gewijde muziek / geestelijke liederen 
                              20.00 tot 21.00 gospelmuziek. 

Woensdagavond 19.00 tot 20.00 kerklokaal: gewijde muziek,  
                             mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview. 

Inlichtingen: G. Prenger, tel: (0546) 671747; e-mail: geert.prenger@gmail.com 
 

Kopij 
 

Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 27 september 2024 en is voor 
een periode van 3 weken.  
Kopij kan tot vrijdag 20 september 20.00 uur als volgt worden ingeleverd: 

• Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl 

• In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus van 
de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27. 

 


